
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonge liefde …  

Niets is leuker om een schoolkrant 

mee te openen dan GOED nieuws! 

De toppers van de eerste bladzijde 

zijn vers-geboren of net getrouwd. We 

wensen juf Stien, juf Anne en juf 

Rebecca dan ook heel veel liefde en 

geluk.  

Voor je agenda! 

 

09/11   Koffiemoment 

12/11 Week Van De Smaak 

20/11   G. De Preter (Auteurslezing 5-6)  

30/11 Afhalen wafels, truffels … 

6/12 Sinterklaas op school 

7/12     Toneel op school (KS + 1-2-3-4) 

              

11/12   Info sneeuwklas 6de lj 

13/12   Pakistanproject 1-2-3 

14/12   Pakistanproject 4-5-6 

19/12 Kerstviering 

21/12 Rapport 2 + Kerstfeestje in de klas + 

            Winterdrink na school 

24/12 Start kerstvakantie 

11/01   Vertrek sneeuwklas 6de 

26/01 Spaghettifeest 

23/02   Schoolfuif  

 

 

 

 
Je leest deze Twijgbrief ENKEL online. We kiezen er als 

MOS-school bewust voor om papier en inkt te besparen. 

Door deze actie sparen we jaarlijks 10.000 kopieën uit.  

 

Lizanne – 16/8/2018 

3de dochtertje van juf Stien 

en  papa Micha. 

Billie – 25/10/2018 

1ste  dochtertje van juf Anne 

en  papa Sander.  

27/10/2018 

Huwelijksdag van juf 

Rebecca en Gerben. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograaf Kevin Faingnaert 

doet je daar even bij 

stilstaan. Hij reisde 

Vlaanderen rond en bracht 

11 uiteenlopende 

huiswerkplekken in 

beeld. Want niet elk kind 

vindt na schooltijd 

vanzelfsprekend ruimte en 

rust. 

Bewonder deze fotoreeks in 

de inkomhal van de Twijg tot 

16 november. 

Na school trekken Sien en Floor naar het ziekenhuis. Daar 

verblijft hun papa al een hele tijd. Hun huiswerk maken ze in 

de speel- en leefruimte van het UZ. 

Instappende instappers in de instapklas! 

Op 3 september 

verwelkomden juf 

Auriane en juf Sarina 

6 nieuwe vriendjes in 

de klas! We kijken nu 

al uit naar de 10 

instappers die starten 

na de herfstvakantie… 

Onze meters en 

peters kwamen in 

september op bezoek 

in onze klas. Wat 

zullen we vertroeteld 

worden dit schooljaar 

... 

Tijdens het thema “fruit” gingen we appels 

plukken in de boomgaard. Wat hebben we 

lekker gesmuld van de zelfgemaakte 

appelmoes, mmmm... 

We dansten als 

echte kabouters 

onder onze rode 

paddenstoel in de 

klas. 



De kleuters uit de eerste 

kleuterklas zijn prima koks. 

Samen met juf Sarah en juf Lut 

maakten zij verse appelmoes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens onze themaweek over fruit 
gingen we te voet naar de 
boomgaard. Met ons fluohesje aan 
en ons vriendje aan de hand. 

Hier stonden heel wat 
appelbomen met lekkere appels. 

 

We plukten de appels uit de 
bomen. Sommigen lagen al op 

de grond. We deden deze 
allemaal in de mandjes van de 
juffen en we mochten zelfs al 
een stukje proeven! Hmmmm 

wat lekker!! 
 

Samen met de juffen mochten wij de 

appels in kleine stukjes snijden. 

In een grote pot toverde de juf de 

stukjes appel om tot moes. Wat 

ruikt dat lekker! 

Van al dat wandelen en koken 

kregen we grote honger. De 

appelmoes smaakte heerlijk!  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Herfstprins is geweest … 

 

 

Blaadjes vallen van de bomen, 
blaadjes vallen op de grond! 
Gele blaadjes, rode blaadjes, 

bruine blaadjes, oranje blaadjes, 
Wie zweeft er hier in het rond? 

 

Zou het de ‘Herfstprins’ kunnen zijn? 

Met een grote hoed en een rode mantel 
van satijn. 

Hij brengt de herfst in ons land, 
hij zweeft van boom tot boom, 

van land tot land! 
 

Niemand heeft hem ooit gezien, 
Jullie wel misschien? 

 

Een gedichtje uit de 3de kleuterklas 

Ik weef een web, 

van tak naar tak, 

zodat ik wat te eten 

heb. 

Rarara … wie ben ik? 

    
 

Ik kan prikken, 

als je mij aanraakt, 

je kan het binnenste 

opeten. 

Rarara ... wat ben ik? 

 

Als je me aanraakt 

dan prik ik, 

als ik bang ben 

rol ik in een bolletje. 

Rarara … wie ben ik? 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn de bosrakkers van het eerste leerjaar. 
Samen met Prik, Pluim en Pelle werkten we twee 

weken rond het bos. 
 

“Wat is daar nu zo speciaal aan?”, hoor ik jullie al 
denken. Wel… we hebben niet in onze klas 

geleerd maar we zijn er elke dag op uit getrokken 
in Wijgmaal. We ontdekten er allerlei mooie 

natuurplekjes en deden ter plaatse opdrachten 
om de natuur en de dieren te helpen. 

We bouwden schuilplaatsen voor de dieren, 
maakten camouflage-kapsels, werden rustig door 
bosyoga, kuisten de bossen op en zoveel meer! 

Je kan onze filmpjes altijd terugvinden op 
YouTube (zoekterm ‘de twijg’) 

Al dat ravotten was niet enkel leuk, maar dus ook 
nog eens nuttig en leerrijk. 

 
Als afsluiter van ons project zijn we nog een dag 

naar Linden-bos getrokken, samen met het 
tweede en derde leerjaar. Twee weken om niet 

snel meer te vergeten! 
 

Genieten in het bos… 

Zo teken 

je dat … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij werden 

Wijgmaalse 

webwevers! 

De leerlingen van het tweede leerjaar gingen 

aan de slag met een bolletje klei, satéstokjes en 

wol.  Bewonder hier hun knappe 

spinnenwebben! 

Heksensnot, kaka 

van de heks en 

muizenstrontjes …. 

mmmmm smullen 

maar. Het 2de 

leerjaar maakte 

lekkere 

heksentaartjes. 

Op bezoek bij Ecowerf 
Op maandag 8 oktober gingen we met de fiets naar Ecowerf. We 
zagen er wat er met het GFT-afval gebeurt. Het stinkt er enorm 
maar het is er mega-interessant. Ze vinden er veel tussen het GFT-
afval dat er niet in thuis hoort zoals: plastic, grote takken, papier ... 
Er waren vele grote bergen compost.  
We hadden een leuke begeleider: Willy. Hij had van alles te 
vertellen. 
 
Arwen, Sam en Yana 5B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De derdeklassers wandelden samen naar de spoorweg in 
Wijgmaal. Hier leerden ze over het gevaar, maar ook over de 
signalen bij de spoorweg.  
 
We werkten in het derde leerjaar rond het thema bedreigde 
dieren. De kinderen leerden vooral waarom zoveel dieren 
bedreigd zijn, maar ook wat wij hieraan kunnen doen. Gelukkig 
zijn er veel organisaties, natuurreservaten en dierentuinen die 
onze dieren en de natuur extra beschermen. 
 

 

Het 1ste, 2de en 3de leerjaar trokken samen naar het bos in 
Linden. Het was een prachtig bos waarin de leerlingen super 
leuk konden spelen. 
 

 

 

Tijdens de Samenspeelweek kregen de kleuters bezoek van Wiebel. Hij bracht speelkoffers mee voor 

op de speelplaats. We zongen een lied en raadden wat er in de koffers zit. Samen maakten we 

afspraken om op de speelplaats mooi samen te kunnen spelen.  

 



         - tips! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Zot-zijn-doet-geen-zeer”-land 

In het vierde leerjaar borrelt de fantasie eindeloos op. Alle kinderen bedachten er een eigen 

land. Ze schreven er ook een reglement bij. De ene regel is al gekker dan de andere. Nog 

geen vakantieplannen? Lees dan zeker mee! 

Muziekland (Lander 4A) 
ART 1.4: Het is bij wet verboden dat de 

inwoners van Luisterstad voor 6.30 uur 

water halen bij de Operazee. 

Tarantulaland (Ellis 4A) 
ART 2.8: Het is bij wet verboden dat 

de inwoners van Coconbos gifkaken 

gebruiken vóór de middag.  

Kipjesland (Stef 4A) 
ART 3.7: Alle inwoners van 

Kipjesmolen moeten om het uur een 

ei naar het paleis brengen.  

Rekenland (Elena Feliz 4A) 
ART 4.2: Het is verplicht voor de 

baby’s van Deelhutje om in het leuke 

maalbos te rekenen met een 

rekenpotlood in de namiddag.  

Unicorn-snoopyland (Eliza 4A) 
ART 6.9: De mama’s en papa’s van Hoornwijk moeten 

hun kinderen verplicht naar Unicornschool brengen op 

een Unicorn.  

Waarom?  
Omdat producten die uit verre landen worden 

ingevoerd of in verwarmde serres worden 
gekweekt voor heel wat vervuiling en een hoog 

energieverbruik zorgen. Bovendien zijn 
seizoensgroenten en -fruit van bij ons lekkerder 

en geef je zo de lokale producenten een duwtje 
in de rug. Daarom zetten we dit schooljaar, 

maandelijks enkele groenten en fruit in de kijker! 

 

Op 22 november gaan we voor een 

lege vuilbak. Want het beste afval is 

het afval dat we NIET maken!  

 (Noa 4A) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Uitstap naar Leuven 
Het stadhuis (buitenkant) (6B)  
We gingen met de fiets naar Leuven. Het eerste gebouw dat we tegenkwamen 
was het stadhuis, ook wel het mooiste gebouw van Leuven. Dit stadhuis op de 
Grote Markt is het tweede stadhuis van Leuven. Het eerste stond op de Oude 
Markt. Het stadhuis is gebaseerd op het ontwerp van het stadhuis van Brugge. 
Je kan het bezoeken om 15.00 en om 16.00 uur. het is één van de bekendste 
gotische stadhuizen ter wereld. Er werkten drie architecten aan: Sulpitius Van 
Vorst, Jan Keldermans en Mathijs de Layens.   
 

De gemeenteraadszaal (6A) 
In de gemeenteraadszaal hangen veel 
schilderijen, heel de ruimte hangt vol. 
Er staan ook verschillende rijen banken, 
met drie verschillende kleuren van 
knopjes. Daar zit de gemeenteraad van 
Leuven. De groene knop betekent dat je 
ermee akkoord gaat. De oranje knop 
betekent dat het je eigenlijk niet 
uitmaakt. En de rode betekent dat je er 
niet mee akkoord gaat. Als je op die 
knoppen duwt, ontvangen de mensen 
die vooraan aan het bureau zitten jouw 
mening. Zo worden moeilijke 
beslissingen genomen. 
 

Trouwzaal (6B) 
Ik vind dat een heel mooie 

zaal. Ook omdat alle 

burgemeesters daar 

ophangen. Als er een 

nieuwe burgemeester 

komt, komt er een schilderij 

van de oude bij. Ik vind dat 

een leuke traditie. En de 

schilderijen zijn heel 

gedetailleerd. Mijn nicht 

Hannelore is in die zaal 

getrouwd met Joris. 

Sint-Pieterskerk (6A)  
De Sint-Pieters kerk is eigenlijk niet af geraakt omdat de grond 
niet stevig genoeg was. Normaal was er nog een torentje op. In 
de kerk hangen verschillende schilderijen o.a. het Laatste 
Avondmaal ( geschilderd door Dirk Bouts ). Je kan ongeveer één 
keer per jaar de botten van Fiere Margriet  bekijken. De Sint-
Pieterskerk staat aan de overkant van het stadhuis. 
 

De ringmuur in het 
stadspark (6B) 
 
Van de ringmuur rond 
Leuven zijn niet veel 
overblijfsels meer te 
zien. In het stadspark 
vind je nog een paar 
mooie stukken. We 
bekeken er een toren 
en enkele stukken 
muur. Ik vond het leuk 
om die stukken te zien. 
Die stonden er dus al 
heel lang geleden, hé!  

 

Het groot begijnhof (6A) 
Het groot begijnhof van Leuven staat 
aan de Naamsepoort. Het is een 
historische wijk met tientallen straatjes, 
ook bekend als Begijnhof Ten Hove.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is al meer dan 30 jaar een traditie in de Twijg. De leerlingen van het 6de leren blokfluit spelen. Dat is 
niet altijd even makkelijk voor de mensen die binnen een straal van 500 meter rond de school wonen. En 
voor de ouders thuis. Maar wel leuk. Misschien. Dit is wat de leerlingen er zelf van vinden.  
 
Simon 6B 
“Blokfluit spelen is leuk en leerzaam. Maar toch ook moeilijk. Hopelijk gaan we veel leren dit schooljaar.” 
 
Héloïse 6B 
“Ik vind blokfluit wel leuk en ook heel moeilijk. We hebben ook al veel liedjes geleerd en dat is tof!” 
 
Noor 6B 
“Blokfluit is moeilijk. Je moet alle gaatjes perfect dicht houden. Ik vind het wel leuk om met de klas te spelen. We 
leren verschillende liedjes en de verschillende noten.” 
 
Merel 6B 
“Blokfluit spelen is niet zo makkelijk dan je denkt. Je hebt verschillende noten en als je een paar noten vals 
speelt, klinkt het verschrikkelijk. Maar het is wel leuk hoor!” 
 

Oh nee! 

Ze spelen blokfluit!!! 

Slik 

Op vrijdag 20 september was het slecht weer. Toch 

kwamen die dag heel veel kinderen te voet of met de 

fiets naar school.  

PROFICIAT ALLEMAAL! 

Tussen herfst-en krokusvakantie gaan we weer 
‘FLITSEN’! 

Probeer dus zo veel mogelijk met de fiets te 

komen. Of te voet. Maar vergeet je helm niet. En 

je fluo-hesje!  

 


